
 

 

                                                                Lm. Ernest Nguyễn Văn 

Hưởng 

hư chúng ta đã biết, vừa rồi thế giới chấn động về việc Nhà thờ Đức Bà 

Paris bị cháy. Bà Brigitte Macron, phu nhân Tổng thống Pháp, nói lên 

tầm quan trọng của Nhà thờ Đức Bà Paris như sau : “Nhà thờ Đức Bà là 

biểu tượng cho tất cả những gì kết hiệp chúng ta… Ngôi nhà thờ chính tòa 

này là lịch sử của chúng ta, là di sản của chúng ta, là văn hóa của chúng ta, 

xin cám ơn văn hào Victor Hugo (…), đây là biểu tượng cho tất cả những gì 

kết hiệp chúng ta.” 

Nói chung mọi người đều buồn về sự kiện này. Thế nhưng đối với một số 

người khác thì sự kiện này làm cho họ vui mừng : nước Pháp bị quả báo vì 

trước đây đi xâm lược và tàn phá nhiều di tích lịch sử của những nước họ, 

cũng có người mừng vì đạo Công giáo bị trừng phạt. Có người nhân cơ hội 

này lên tiếng chế nhạo đạo công giáo, thậm chí chế nhạo Thiên Chúa vì 

Thiên Chúa dù uy quyền tuyệt đối cũng không thể bảo vệ được nhà thờ. 

Những lời nầy làm chúng ta nhớ lại những lời nhục mạ phỉ báng mà 

Chúa Giêsu phải chịu trên thánh giá, nhất là lời chế nhạo tại sao Chúa Giêsu 

lại không cứu mình trong khi lại cứu rất nhiều người. Các Tông đồ cũng đã 

bị dao động vì cuộc khổ nạn của Chúa. Thế nhưng dù sao thánh giá, cái chết 

không phải là tiếng nói cuối cùng của đời người, càng không phải là tiếng 

nói cuối cùng của Con Thiên Chúa làm người. 

Sự Phục sinh của Chúa Giêsu mới là tiếng nói cuối cùng. Những ai muốn 

dừng lại ở cái chết thì chúng ta không ý kiến nhưng cuộc sống chúng ta 

không dừng lại ở cái chết mà nhắm đến Phục sinh. Đức Tổng Giám mục 

giáo phận Paris, Michel Aupetit, đã đưa ra sứ điệp hy vọng khi nói : “Ngôi 

nhà thờ chính tòa thân yêu của chúng ta quỳ xuống nhưng nhà thờ sẽ sống 
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lại, sẽ đứng dậy lại !” Và đây là mới niềm hy vọng của mỗi kitô hữu chúng 

ta. 
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NỬA LO NỬA MỪNG  

“Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ…Ông đã thấy và đã tin… Theo Kinh 

Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.” (Ga 20,2.8-9) 

Suy niệm: Trước sự kiện Thầy Giê-su sống lại, các môn đệ Chúa rơi vào 

tâm trạng mừng lo lẫn lộn. Bà Ma-ri-a Mác-đa-la lo vì “người ta đã đem 

Chúa đi khỏi mộ, chẳng biết họ để Người ở đâu.” Ông Gio-an mừng khi 

thấy “khăn che đầu không để lẫn với các băng vải, nhưng cuộn lại xếp riêng 

ra một nơi” vì ông đã tin rằng “theo Kinh thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy 

từ cõi chết.” Nỗi lo lắng đan xen niềm vui ấy không chỉ là cảm giác “sau 

cơn mưa trời lại sáng”, hay tâm trạng của người “hết cơn bĩ cực tới hồi thái 

lai”; nhưng từ những tâm tình tự nhiên ấy, người môn đệ Chúa phải ngộ ra 

chân lý này là phải qua đau khổ thập giá để đến vinh quang phục sinh. Sự 

sám hối, hy sinh, khổ chế của Mùa Chay là để có thể cảm nếm được niềm 

vui của ngày Con Chúa phục sinh. 

Mời Bạn: Khi gặp chuyện không may trong cuộc sống, bạn lo âu, sợ hãi vì  

không đủ khả năng giải quyết, cũng chẳng có thể làm chủ mọi việc. Việc lo 

lắng này khiến bạn hoặc chạy đến với Chúa xin ơn trợ lực; hoặc bỏ Chúa để 

tìm phương thế trần gian. Những lúc ấy, bạn hãy xác tín rằng niềm vui đích 

thực không đến do loài người, nhưng phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng cao cả 

quyền năng vừa là Cha nhân lành. 

Sống Lời Chúa: Từ bỏ tính ích kỷ để quên mình hy sinh phục vụ tha nhân, 

đó là cách cùng chết với Chúa Ki-tô để được vinh quang phục sinh với 

Ngài. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Phục sinh, xin ban cho con ơn đức tin để 

nhận ra Chúa hiện diện trong mọi sinh hoạt đời thường. Xin cho con luôn 

giữ được an bình trong mọi hoàn cảnh.  
  

  

   

 

 ĐTC Phanxicô: cầu nguyện và tin tưởng vào Chúa khi gặp đau khổ 



Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 17.04, ĐTC Phanxicô mời gọi các 

tín hữu cùng suy tư về một số lời Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha 

trong cuộc Thương Khó. 

Có 3 lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong những giờ phút đau thương thử 

thách. Trong tột đỉnh của thống khổ, Chúa Giêsu luôn tìm vinh danh Chúa 

Cha và biết tín thác tin tưởng vào Chúa Cha. ĐTC mời gọi các tín hữu học 

theo gương Chúa Giêsu, trong thử thách hãy biết tìm đến với Thiên Chúa và 

tín thác tất cả nơi Người, vì Người là Cha luôn yêu thương chúng ta. 

Lời cầu nguyện thứ nhất: vinh quang 

Lời cầu nguyện đầu tiên xảy ra sau Bữa Tiệc Ly, khi Chúa Giêsu, “ngước 

mắt lên trời và cầu nguyện: ‘Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con 

Cha – và rồi – xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang 

mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian’” (Ga 17.1.5). Chúa 

Giêsu cầu xin vinh quang, một yêu cầu dường như là nghịch lý khi cuộc 

Thương Khó đã ở ngay trước mắt. Vinh quang mà Chúa nói đến chính là 

Tình yêu. Thiên Chúa mạc khải vinh quang của Người: lột bỏ tấm khăn che 

phủ cuối cùng và làm chúng ta ngạc nhiên như chưa bao giờ từng có. Thật 

sự là chúng ta khám phá ra rằng vinh quang của Thiên Chúa hoàn toàn là 

tình yêu: tình yêu tinh tuyền, điên rồ và không thể tưởng tượng, vượt qua 

mọi giới hạn và thước đo. Chúng ta hãy xin Chúa Cha lột bỏ đi những tấm 

khăn che đậy đôi mắt chúng ta để trong những ngày này, khi chiêm ngắm 

Đấng chịu đóng đinh, chúng ta có thể hiểu rằng Thiên Chúa là tình yêu. Bao 

nhiêu lần chúng ta tưởng tượng rằng Người là một ông chủ chứ không phải 

là một người Cha, bao nhiêu lần chúng ta nghĩ rằng người là một thẩm phán 

nghiêm khắc hơn là Đấng Cứu Thế thương xót. Nhưng trong lễ Vượt Qua, 

Thiên Chúa xóa đi các khoảng cách khi tỏ mình ra trong sự khiêm nhường 

của một tình yêu cầu xin tình yêu của chúng ta. Do đó, chúng ta hãy làm cho 

Chúa được vinh quang khi sống tất cả những điều chúng ta làm với tình yêu, 

khi chúng ta làm mọi việc với con tim, như là làm vì Chúa (x. Col 3,17). 

Vinh quang thật sự là vinh quang của tình yêu, bởi vì đó là vinh quang duy 

nhất ban sự sống cho thế giới. Vinh quang này trái ngược với vinh quang 

của thế gian, điều người ta có khi được ngưỡng mộ, được khen ngợi, được 

tung hô: khi tôi ở trung tâm của sự chú ý. Ngược lại, vinh quang của Thiên 

Chúa thì nghịch lý: không có hoan hô, không có cử tọa. Không phải là tôi ở 

trung tâm, nhưng là tha nhân 

Lời cầu nguyện thứ hai của Chúa Giêsu: Cha ơi! 

Sau bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đi vào vườn Ghetsemani và ở đó Người 

hướng về Chúa Cha với một lời ngọt ngào dịu dàng nhất: Cha ơi. 

Trong cơn thử thách, Chúa Giêsu dạy chúng ta biết ôm choàng lấy Chúa 

Cha, bởi vì trong lời cầu nguyện với Chúa Cha, có sức mạnh để tiến bước 



trong đau khổ. Vấn đề lớn nhất không phải là đau khổ nhưng là cách đối phó 

với nó. Sự cô đơn không chỉ cho chúng ta những lối ra; nhưng cầu nguyện 

thì có, bởi vì nó là sự tương quan, tín thác.  

Lời cầu nguyện thứ ba của Chúa Giêsu: tha thứ 

Lời cầu nguyện thứ ba của Chúa Giêsu là lời xin tha thứ cho những kẻ hại 

mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). 

Chúa Giêsu cầu nguyện cho những người đã làm điều xấu cho mình, cho 

những kẻ giết mình. Tin Mừng xác định rằng Chúa Giêsu cầu nguyện điều 

này vào thời điểm bị đóng đinh. Ở đây, khi cơn đau lên đến tột cùng thì tình 

yêu đạt đến đỉnh điểm: xuất hiện sự tha thứ, là món quà với sức mạnh vô 

cùng, phá vỡ vòng vây của sự ác. 

Khi đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta cầu xin ơn này: sống những ngày đời 

chúng ta để vinh danh Thiên Chúa, nghĩa là sống với tình yêu; xin biết tín 

thác vào Chúa Cha trong những thử thách và kêu với Chúa Cha “Cha ơi” và 

tìm thấy trong cuộc gặp gỡ với Chúa Cha, ơn tha thứ và lòng can đảm để tha 

thứ. Cả hai điều này đi đôi với nhau. Chúa Cha tha thứ cho chúng ta, nhưng 

Người cũng ban cho chúng ta sự can đảm để có thể tha thứ. 

 

 
    

 CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ KỶ NIỆM 160 NĂM THÀNH LẬP 

HỌ ĐẠO CHỢ ĐŨI (1859-2019) 

I. Chuẩn bị tâm hồn mừng lễ 

- 17g30 các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư (29, 30 /04 và 01/05/2019. Cha sở 

sẽ hướng dẫn cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn mừng lễ 

II. Thánh lễ mừng 160 năm thành lập Họ đạo 

- 17g30 thứ năm 02/05/2019, Thánh Lễ mừng 160 năm thành lập Họ đạo 

do Đức Cha Giám Quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế 

III. Chương trình văn nghệ mừng 160 năm thành lập Họ đạo. 

- 19g30 thứ bảy 04/05/2019, đêm Thánh Ca với chủ đề: Tán Tụng Hồng 

Ân. Thành phần biểu diễn: MC Minh Quân. Các ca sĩ công giáo nổi tiếng 

như: Hoài Nam, Hà Bảo Thu, Nhật Lệ, Minh Khoa, Khắc Thiệu, Xuân 

Trường, Diệu Hiền, Thanh Sử, Thanh Bình cùng các nhóm nhạc: nhóm Một 

Chút, Ca đoàn Huyện Sĩ, Ca đoàn Mai Tâm.  

 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho 

quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: Anh Hậu: 100kg gạo. Cô 



Tho: 100kg gạo. Đức Quang: 1 tấn gạo. Thanh Mai: 1.000.000đ. Yến Linh: 

2.000.000đ. Cô Phi: 5.000.000đ. 


