
 

 

                                                                ễ ă ưở

hường thường trong đời sống, chúng ta đối diện với một vấn đề khá phức 

tạp đó là sự thật. Ai trong chúng ta cũng muốn biết sự thật nhưng đồng 

thời chúng ta cũng rất thường đối diện với sự giả dối. Ai trong chúng ta 

cũng muốn sống thật nhưng cũng rất thường phải đối diện với những người 

sống giả hình : bên ngoài thì thấy vậy nhưng không phải vậy.  

Hậu quả của lầm lẫn ấy đôi khi không lớn như mua phải hàng giả nhưng 

rẻ và cũng sử dụng được. Tuy nhiên đôi khi lầm lẫn ấy đi đến hậu quả trầm 

trọng cho cả đời, cho cuộc sống hiện tại như khi kết hôn với người hung ác 

để rồi sau đó bị đánh đập cả đời … hay khi chọn lầm một tôn giáo, một 

hướng đi của cuộc sống để cuộc sống này qua đi mà không đạt kết quả cho 

đời sau. Thí dụ một người chọn cuộc đời chỉ lo phấn đấu kiếm tiền bạc của 

cải để hưởng thụ cho riêng mình thì kết quả cuộc đời người ấy sẽ ra sao ?  

Chính vì thế người khôn ngoan là người biết lo cho đời này, lo cơm áo 

gạo tiền, nhưng cũng chú ý đến cuộc sống mai sau. Đối với người kitô hữu, 

cuộc sống chúng ta không kết thúc sau cuộc đời ở trần gian mà còn tiếp tục 

bên kia thế giới. Nếu cuộc sống hiện tại ở trần gian chúng ta sống thật, sống 

yêu mến Chúa và tha nhân cách chân thật thì chúng ta có hy vọng, theo lời 

Chúa hứa, chúng ta có được “chỗ” trên nước Trời.   

Tuy cố gắng sống thật nhưng chúng ta lại phải đối diện với những người 

sống giả và chúng ta phải luôn cảnh giác khi sống với những người ấy. Cảnh 

giác để khỏi bị lạc đường, cảnh giác để khỏi lìa xa lời dạy của Thầy chúng 

ta là Đức Kitô bới vì chính Đức Kitô mới dẫn chúng ta về quê Trời. Xin 

Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để chúng ta biết phân 

biệt phải trái, đúng sai để chúng ta biết đi theo sự hướng dẫn chân thật của 

Đức Kitô. 
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ĐỪNG ĐỂ ĐẾN KHI CỬA ĐÃ KHÉP  

“Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại mà anh em còn đứng 

ngoài bắt đầu gõ cửa và nói: „Thưa ngài xin mở cho chúng tôi vào!‟ thì 

ông sẽ bảo anh em: „Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!‟ 

” (Lc 13,22) 

Suy niệm: Bệnh ung thư tuy không có tên trong “tứ chứng nan y” nhưng lại 

là chứng bệnh mà nền y học hiện đại đang phải bó tay, chẳng những vì 

người ta chưa hiểu hết nguyên nhân và cơ chế của căn bệnh mà còn vì khi 

bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối với những triệu chứng thấy được, bệnh 

nhân mới biết mình có bệnh. Lúc đó thì hết thuốc chữa! Về đời sống thiêng 

liêng, Chúa dạy chúng ta hãy làm việc khi trời còn sáng; mau sám hối trở về 

vì “Nước Trời đã đến gần”; biết dùng thời gian Chúa ban xây dựng Nước 

Chúa ở trần gian này; đừng đợi đến khi “chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa 

lại” mới gõ cửa vào, vì lúc đó mọi sự đã trở nên quá muộn. 

Mời Bạn: Hình ảnh người hành khách chậm chân lỡ chuyến đò sang sông 

vẫn còn tái hiện nơi những người học trò ham vui chơi đến gần kỳ thi mới 

vội vã vùi đầu vào sách vở; nơi những người tham công tiếc việc đến độ dự 

lễ Chúa Nhật đi trễ về sớm; nơi những người không lo kiến tạo một xã hội 

đầy “công bình và lòng nhân ái” mà chỉ tận hưởng lạc thú cách ích kỷ và 

“đợi đến khi gần chết ăn năn tội vẫn còn kịp”! Mỗi giây phút hiện tại đều có 

thể là giây phút cuối cùng của đời bạn. Hãy lấp đầy chúng bằng những hành 

động vì yêu thương phục vụ. 

Sống Lời Chúa: Cuối ngày, bạn kiểm điểm mình đã làm gì khiến cho cuộc 

sống của mình và người khác có ý nghĩa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự 

Chúa cho xứng đáng. 
  

  

   

 ĐTC Phanxicô: Con thuyền bệnh viện mang Lời Chúa và chăm sóc y tế 

cho vùng Amazon 

“Chiếc Tàu Bệnh Viện ĐTC Phanxicô” đã đến Tổng Giáo Phận Belem, và 

theo lịch sẽ bắt đầu hoạt động tại các khu vực thuộc vùng Amazon vốn chỉ 

có thể vào được bằng đường sông. Tại một nghi thức khởi động chiếc tàu, 

một lá thư từ ĐTC Phanxicô được đọc lên, mà trong đó ngài diễn tả “sự hài 

lòng lớn lao” với điều mà Ngài cùng chung với những người tham gia “vào 



thời khắc tạ ơn vui tươi trước Thiên Chúa”. Ngài nhấn mạnh chiếc tàu bệnh 

viện “sẽ mang Lời Thiên Chúa và mang lại tiện ích chăm sóc y tế tốt hơn 

cho những người đang cần giúp đỡ” dọc theo dải Amazon khoảng 1,000 

Km. Ngoài việc là một nghĩa cử cụ thể tuyệt vời theo quan điểm của 

Thượng Hội Đồng Giám Mục Vùng Amazon, ĐTC nói, “bệnh viện trên 

sông này trên hết là một sự đáp trả mệnh lệnh của Chúa, Đấng hằng luôn sai 

các môn đệ của Ngài đi loan báo Nước Thiên Chúa và chữa lành người đau 

bệnh”. Thực vậy, ĐTC nói, “sứ mạng ban đầu” của con tàu bệnh viện mới 

này sẽ là cổ võ “một sự sống dồi dào” mà Chúa Giêsu mang lại cho hết mọi 

người nam nữ. 

Trong lá thư, ĐTC Phanxicô gợi lại một lần nữa hình ảnh về một “bệnh viện 

cánh đồng” vốn “đón tiếp mọi người mà không phân biệt hay điều kiện”, khi 

nhấn mạnh rằng với sáng kiến mới này, Giáo Hội cũng có thể được coi là 

“một bệnh viện trên nước”. Cũng như Chúa Giêsu, khi xuất hiện đi trên mặt 

nước, đã dẹp yên bão tố và củng cố niềm tin của các môn đệ thì con thuyền 

này sẽ mang lại cả sự an ủi thiêng liêng và làm dịu lại những thăng trầm của 

những người nam nữ đang cần giúp đỡ, bị bỏ mặc cho số phận của họ. 

Đức Thánh Cha kết thúc lá thư của Ngài với một lời cám ơn Đức Hồng Y 

Bernado Bahlmann thuộc Óbidos (Brazil), người đề xuất chính cho sáng 

kiến, cùng với Dòng Phanxicô Quan Phòng, vì “dấu chỉ niềm tin và tình liên 

đới Kitô Giáo tuyệt vời này”. 

 Hãy cảnh giác sự giả hình, hành động quan trọng hơn lời nói. 

Trong bài giáo lý tiếp tục về Sách Công Vụ Tông Đồ tại Hội Trường Phaolô 

VI vào Thứ Tư, ĐTC Phanxicô đã nói về tình liên đới giữa các Kitô Hữu, 

đặc biệt trong việc xây dựng gia đình của Thiên Chúa. Tình huynh đệ này 

“được nuôi dưỡng bằng việc nhận lãnh bí tích Mình và Máu Đức Kitô”. 

Sự hiệp thông và tình liên đới 

ĐTC nhấn mạnh rằng có một “sự năng động của tình liên đới vốn đang xây 

dựng Giáo Hội như là một gia đình của Thiên Chúa, nơi mà kinh nghiệm về 

koinonia là trọng tâm”. Koinonia là một từ Hy Lạp có nghĩa là “mọi sự đều 

để chung”, như một cộng đoàn, không ai bị tách biệt. Trong Giáo hội sơ 

khai, koinonia trước hết đó là tham dự vào Mình và Máu Chúa Kitô. Vì lý 

do này, khi chúng ta rước Thánh Thể, chúng ta tuyên xưng "chúng ta hiệp 

thông" với Chúa Giêsu và từ sự hiệp thông này đưa chúng ta đến sự hiệp 

thông huynh đệ.  

Hành động và lời nói 

Nếu các bạn muốn biết các bạn là những Kitô Hữu tốt lành, ĐTC Phanxicô 

nói, “các bạn phải cầu nguyện, nỗ lực tiếp cận sự hiệp thông, sự hoà 

giải”…nhưng dấu chỉ là tâm hồn các bạn đã hoán cải là khi người ta đại 



lượng với người khác và là người giúp đỡ những người yếu thế nhất. Khi có 

liên quan đến sự hoán cải thật thì hành động quan trọng hơn lời nói. 

Khi suy tư về lịch sử Giáo Hội, ĐTC nói rằng luôn có các Kitô Hữu tự trút 

bỏ khỏi bản thân họ những thứ vật chất; những thứ vốn không thiết yếu để 

cho những người đang cần. 

Nói theo ngôn ngữ Kinh Thánh, ĐTC nhấn mạnh rằng một mẫu gương cụ 

thể của việc chia sẻ và hiệp thông của cải có thể tìm thấy nơi việc làm chứng 

của ông Barnabas: “Ông sở hữu một cánh đồng và bán đi để trao của cải cho 

các Tông Đồ. Nhưng cùng với gương của ông lại có một gương tiêu cực 

đáng buồn khác: ông Ananias và vợ ông là bà Sapphira, là người bán đi một 

mảnh đất, đã quyết định chỉ nộp một phần cho các Tông Đồ và giữ lại phần 

còn lại cho bản thân họ”. 

Kẻ thù là sự giả hình 

“Sự giả hình là kẻ thù tồi tệ nhất của cộng đoàn Kitô Giáo này”, ĐTC nhận 

định: “Thất bại trong việc chân thành chia sẻ, thực ra, hay thất bại trong sự 

chân thành của bác ái, có nghĩa là nuôi dưỡng sự giả hình, tự tách bản thân 

ra khỏi sự thật, trở nên ích kỷ, dập tắt ngọn lửa hiệp thông và tự đặt mình 

vào số phận cay nghiệt của cái chết nội tâm”. Những người hành xử như thế 

này sẽ đi qua Giáo Hội giống như những du khách. 

Ngài kết thúc bằng việc nói rằng, “một đời sống chỉ dựa trên việc tạo ra lợi 

nhuận và lợi dụng các hoàn cảnh để làm hư người khác nhất định sẽ tạo nên 

cái chết nội tâm. Biết bao nhiêu người nói họ gần gũi với Giáo Hội, là các 

bạn của các linh mục, giám mục trong khi chỉ đi kiếm tư lợi riêng mình? 

Đây là những người giả hình đang phá huỷ Giáo Hội”. 

 
    

 Chúc mừng bổn mạng ca đoàn Monica. 

Nhân ngày kính thánh Monica 27.8, Giáo xứ xin được chúc mừng bổn mạng 

cũng như xin được gửi lời cầu chúc bình an, hạnh phúc, thành công đến các 

thành viên trong ca đoàn Monica và các bà mẹ Công giáo của giáo xứ. 

   

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho 

quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: 1 giáo dân: 500.00đ. Phaolo 

Bình: 1.000.000đ. 


