
 

 

                                                                ễ ă ưở

ói gì thì nói, dịp lễ Phục sinh năm nay, toàn thế giới đối diện với dịch 

bệnh kéo dài, không biết khi nào chấm dứt. Cái nhìn bi quan cho thấy 

chúng ta hay toàn thế giới sống trong bóng đêm, trong bóng tối sự chết 

hay nói theo kiểu khác chúng ta như sống trong nấm mồ, đang vất vả tìm lối 

thoát. Phải chăng chúng ta quá bi quan, quá phóng đại tình hình bi đát hiện 

nay ? Tình hình cụ thể củng cố cho cái nhìn bi quan đó, thế nhưng người 

công giáo chúng ta qua biến cố phục sinh không chỉ nhìn các biến cố xảy ra 

dưới cái nhìn bi quan.  

Một cách lạc quan chúng ta tin sẽ có ngày chấm dứt cảnh bi đát, cảnh 

chôn trong mồ. Mỗi người chúng ta đều tin vào Chúa Giêsu Phục sinh, 

chúng ta không bị chôn vùi mãi trong nấm mồ : nấm mồ của tuyệt vọng, 

nấm mồ của sự chết nhất là sự chết đời đời. Dù bị khó khăn, dù không thấy 

rõ ràng tương lai nhưng chúng ta không bị tuyệt vọng. Chúa Giêsu mời gọi 

chúng ta sống lại, vững tin vào tương lai : chúng ta không chết đời đời.  

Sự kiện của Đức Hồng Y Pell tại nước Úc mới đây là chúng ta hiểu rõ 

hơn điều ấy. Đức Hồng Y bị tố cáo, lăng nhục, bị kết án tù và thực sự đã ở 

tù. Nhiều năm tháng bị triệt hạ, bị tấn công trên mạng truyền thông và hơn 

nữa có linh mục “thêm dầu vào lửa” triệt hạ Đức Hồng Y thế nhưng ngài 

vẫn kiên trì “chiến đấu” để sự thật được sáng tỏ, để công lý được rạng ngời 

và kết quả là hôm nay Đức Hồng Y “ra khỏi mồ”.  

Tuyên bố của Đức Hồng Y sau đó cho thấy ngài muốn khép lại sự kiện 

nầy, không muốn làm ai bị tổn thương nữa. Đây thật là một gương mẫu theo 

Chúa Giêsu : bị chôn trong mồ, sống lại và tha thứ cho kẻ hãm hại mình như 

Đức Kitô. Hy vọng đây là bài học cho những người thích dìm người khác 

“trong nấm mồ”. Họ nên nhớ rằng người thực sự là môn đệ của Đức Kitô 

không thể bị chôn trong nấm mồ vì chính Chúa Giêsu làm cho họ sống lại.  
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T      Y” Đ N   IN” 

Ông Si-mon Phê-rô vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và 

khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, 

nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới 

mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,6-8) 

Suy niệm: Những điều Gio-an thấy tại mộ Chúa vào buổi sáng ngày thứ 

nhất trong tuần hôm ấy được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc và chính 

xác chẳng khác nào một biên bản hiện trường: - việc Gio-an đến mộ nhưng 

nhường cho Phê-rô vào trước; - hiện trường ngôi mộ được bảo vệ nguyên 

vẹn  (khăn liệm và các băng vải được gấp xếp gọn ghẽ trong mộ…); - sự 

hiện diện của 2 nhân chứng (Phê-rô và Gio-an) tại ngôi mộ trống. Những 

điều Gio-an “thấy” chỉ là một ngôi mộ trống với những chứng tích còn lại. 

Và từ những điều trông thấy đó, Gio-an đã khẳng định ngắn gọn và chắc 

nịch: “Ông đã thấy và đã tin.” 

Mời Bạn: Gio-an đã “thấy” chính những điều mà Phê-rô, Tô-ma hay các 

tông đồ khác cũng thấy, đó là ngôi mộ trống và tấm khăn liệm. Nhưng nhờ 

đó, Gio-an “thấy” được cả những “điều không thấy”: xác Chúa không còn 

trong mộ nữa. Từ “điều không thấy”, Gio-an đã tin: tin Đức Ki-tô đã sống lại. 

“Phúc cho ai đã không thấy mà tin,” phải chăng Đức Ki-tô phục sinh nói 

điều đó trước hết cho Gio-an? 

Chia sẻ: Từ sự kiện “mồ trống”, bạn lập luận để xác tín rằng niềm tin vào 

Đức Ki-tô phục sinh mà Gio-an và các tông đồ rao giảng cho chúng ta quả là 

xác thực. 

Sống Lời Chúa: Bạn dùng một cử chỉ (phủ phục trước Thánh Thể Chúa…) 

hoặc một lời nguyện vắn tắt để tuyên xưng niềm tin vào Đức Ki-tô phục 

sinh. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con, con tin Chúa đã chết 

và đã sống lại để cứu chuộc con. 
  

  

   

 Covid-19: Đức Giáo Hoàng thiết lập quĩ cứu trợ khẩn 

Hôm Thứ Hai vừa qua, ĐTC Phanxicô “đã thiết lập một quĩ khẩn cấp tại 

Hội Truyền Giáo Giáo Hoàng”. Số tiền được đưa vào qũi này sẽ có mục 



đích “cứu trợ cho những người và các cộng đồng đang bị ảnh hưởng một 

cách nặng nề bởi sự lây lan của Covid-19”. 

Thông cáo được ban hành vào Thứ Hai bởi Angezia Fides, Cơ Quan Thông 

Tin của Hội Truyền Giáo Giáo Hoàng, tiếp tục nói rằng tiền sẽ đi trực tiếp 

đến “các nước truyền giáo” qua “các tổ chức và cơ cấu” của Giáo Hội. 

Đức Hồng Y Tagle, Bộ Trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân 

Tộc, đã nói về việc lập quĩ này: Trong nhiệm vụ phúc âm hoá của mình, 

Giáo Hội thường ở các trận tuyến của những mối đe doạ lớn đối với sự thịnh 

vượng của con người. Chỉ riêng tại Châu Phi, có hơn 74,000 các nữ tu và 

46,000 linh mục đang hoạt động tại 7,274 bệnh viện và trạm y tế, 2,346 mái 

ấm dành cho người lớn tuổi và mỏng giòn, và giáo dục trên 19 triệu trẻ em 

tại 45,088 trường tiểu học. Ở nhiều vùng nông thôn thì chỉ có các nhà cung 

cấp về y tế và giáo dục. ĐTC kêu gọi mạng lưới lớn lao của Giáo Hội hãy 

đối diện với những thách đố phía trước. 

ĐTC Phanxicô không chỉ thiết lập quĩ, Ngài cũng là người đầu tiên đóng 

góp cho quĩ. Việc đóng góp đầu tiên mà ĐTC thực hiện là 750,000 USD. 

Ngài kêu gọi tất cả “các tổ chức Giáo Hội” và các cá nhân “có khả năng và 

mong muốn giúp đỡ, hãy đóng góp cho quĩ này qua Hội Truyền Giáo Giáo 

Hoàng tại mỗi nước”. 

Qua Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, ĐTC có thể hỗ trợ hơn 1,110 giáo phận. 

Các giáo phạn này toạ lạc ở hầu hết tại Châu Á, Châu Phi, Châu Đại Dương 

và một phần của vùng Amazon. 

Cách đóng góp 

Các đóng góp có thể được thực hiện qua việc chuyển khoản ngân hàng: 

IT84F0200805075000102456047 (SWIFT UNCRITMM) cho: 

Amministrazione Pontificie Opere Missionarie. 

 Thống đốc Hồi Giáo Ả Rập Saudi cổ võ noi gương Đức Mẹ để thắng 

coronavirus 

Giữa cơn đại dịch coronavirus đang hoành hành, đã có nhiều thành quả đạt 

được nhờ "sự kiên trì, lòng can đảm, sức mạnh cuả đức tin” là lời cuả ông 

thống đốc Turki Bin Talal, tỉnh Asīr (miền nam Ả Rập Saudi) trong một bài 

xã luận dài trên Công Báo cuả nước À Rập Saudi. 

Ông Thống đốc là một người Hồi giáo, ông kêu gọi mọi người hãy quay 

sang Đức Mẹ để tìm sức mạnh, lòng can đảm và con đường vượt qua cơn 

thịnh nộ của COVID-19. 

“Nếu chúng ta nhìn vào Đức Trinh Nữ Maria và con trai của bà, Chúa Giê-

su, qua kinh Qurān, thì chúng ta sẽ thấy một câu chuyện đặc biệt về sự kiên 

trì, trong cuộc tìm kiếm một lộ trình để vượt thoát cơn đại dịch.” 

“Trong câu chuyện, Bà đã phải đối mặt với nhiều cuộc đấu tranh trong một 

xã hội khắc nghiệt không thương xót trước sự kiện mang thai, bị thanh lọc, 



hoàn cảnh gia đình và lịch sử. Chỉ nhờ đi theo con đường của Thiên Chúa, 

Bà mới có thể nhìn thấy con đường sinh tồn và thành công.” 

Trong số các điều mà Đức Mẹ trung thành tuân theo, ông Turki Bin Talal 

chỉ ra điều đầu tiên, đó là niềm tin vào sự quan phòng cuả Chuá. Những 

điều khác bao gồm tìm kiếm sức mạnh để sống sót cho dù cảm thấy yếu 

đuối và cuối cùng là sức mạnh để "đối diện trước những khó khăn với một 

lòng can đảm và quyết tâm". 

“Câu chuyện về bà Mariam (Đức Mẹ Maria),” ông thống đốc ghi chú, “kể 

lên câu chuyện của những người chiến thắng thực sự [...]. Luân lý cuả câu 

chuyện thật rõ ràng; nhờ những hướng dẫn [từ Thiên Chúa] mà người ta có 

thể đạt được thành công trong tất cả các cuộc đấu tranh và đại dịch.” 

Cho đến nay, Ả Rập Saudi có số nhiễm bệnh COVID-19 cao nhất trong các 

quốc gia vùng Vịnh. Vì thế, họ đã đình chỉ các cuộc hành hương nhỏ và yêu 

cầu các tín hữu khắp nơi trên thế giới ngừng mua vé đi hành hương về 

Mecca (Hajj) năm nay. 

“Nước Ả Rập Saudi,” Thống đốc Turki Bin Talal viết, “đang đứng đầu 

trong cuộc chiến chống lại đại dịch coronavirus trên toàn thế giới.” 

Ông giải thích rằng “số phận chung của nhân loại đòi hỏi mọi công dân toàn 

cầu phải có chung một phản ứng, ý thức rằng tất cả chúng ta phải sống như 

một xã hội tiền tuyến, đánh thức các nhà lãnh đạo phải nhìn thấy bức tranh 

lớn hơn.” 

“Chỉ nhờ sống hòa thuận, chúng ta mới thấy được cái sức mạnh cuả việc 

đến với nhau như một. Và chỉ nhờ qua câu chuyện của bà chị ông Aaron, 

trinh nữ Mariam, mà chúng ta tìm thấy bài học về sự sống còn.” 

 

 
    

 Làm gì trong những ngày đại dịch?. 

Trong những ngày này, chúng ta không thể đến nhà thờ để tham dự thánh lễ 

chung với nhau, chúng ta vẫn có thể gia tăng lòng khao khát Chúa qua đời 

sống cầu nguyện cá nhân hay cùng với gia đình mình, xem lễ trực tuyến, 

đọc và suy niệm Lời Chúa, đọc kinh thánh, lần chuỗi mân côi, nuôi dưỡng 

tình bác ái huynh đệ bằng cách để ý và quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Xin 

Chúa ban sức mạnh giúp chúng ta vượt qua cơn đại dịch này.  

 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu 

cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: 


