
 

 

                                                                ễ ă ưở

ôm nay Giáo hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Khi xem các ảnh vẻ về Chúa 

Ba ngôi, chúng ta thường thấy Chúa Cha được vẻ như một người già có 

râu trắng, dài; Chúa Con, Chúa Giêsu trẻ hơn và luôn luôn có cây 

Thánh giá bên mình ; Chúa Thánh Thần thì được vẻ như chim bồ câu. Các 

hình vẻ như thế không diễn tả được mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi mà trái 

lại có khi làm chúng ta hiểu nhầm về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.  

Thực ra vì đây là mầu nhiệm nên khó giải thích. Vả lại đây là điều Chúa 

Giêsu dạy nên điều quan trọng là tin tưởng chớ không phải hiểu. Chúa 

Giêsu dạy chúng ta mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi để chúng ta biết về quan hệ 

giữa chúng ta với Thiên Chúa hay nói cách khác để chúng ta biết Thiên 

Chúa đã làm gì đối với con người hay nói cách khác tình yêu của Thiên 

Chúa đối với con người. Có thể nói cách giải thích Một Thiên Chúa Tình 

Yêu là chúng ta hiểu và sống thân mật với Thiên Chúa Ba ngôi.   

Thiên Chúa là Thiên Chúa Tình yêu. Thiên Chúa thể hiện Tình yêu ấy 

qua việc Cha tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người, tạo dựng môi trường 

sống cho con người. Mỗi khi chúng ta nhìn công trình của Thiên Chúa, 

chúng ta ca tụng Tình yêu của Thiên Chúa. Khi con người sa ngã phạm tội, 

từ chối con đường mà Thiên Chúa đã mời gọi con người đi theo, Thiên 

Chúa Tình yêu sai Chúa Con đến trần gian để dạy dỗ hướng dẫn con người 

trở lại với con đường sống. Và để công trình của Thiên Chúa Tình yêu được 

kéo dài, Chúa Thánh Thần được sai đến để soi sáng, hướng dẫn để chúng ta 

biết sống trung thành với Thiên Chúa Ngàn trùng Chí Thánh.  

Sống với Thiên Chúa Ba Ngôi cũng là sống với Thiên Chúa Tình Yêu 

phải là mục tiêu phấn đấu của mỗi kitô hữu chúng ta.  
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QUÀ TẶNG: NGƯỜI CON MỘT  

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của 

Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16) 

Suy niệm: Những người yêu nhau thường tặng nhau những món quà. Quà 

tặng có thể là những món đồ vật chất; nhưng hơn nữa, đó có thể là những lời 

nói yêu thương, là thời gian người ta dành cho nhau, để thăm viếng nhau, để 

ở bên nhau, là tất cả những gì người ta có thể nghĩ ra để trao cho nhau, để 

cho người mình yêu thấy được tấm lòng chân tình, quý trọng, luyến nhớ và 

nhất là thấy được tình yêu của mình dành cho người mình yêu thương. 

Thiên Chúa là chính Tình Yêu. Ngài yêu thương nhân loại đến nỗi ban cho 

chúng ta Người Con Một của Ngài. Hơn thế nữa, không chỉ đơn thuần là 

một món quà; Món Quà được treo lên cây thập giá, là Sự Sống được hiến 

dâng để chúng ta được sống, được cứu độ; Món Quà là Thân Mình hoá thân 

trong bí tích Thánh Thể, để chúng ta được thành một thân mình với Món 

Quà Giê-su. 

Mời Bạn: Chúng ta có tin và đón nhận Món Quà ấy không? Tin vào những 

giá trị mà Người Con Một là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” trao tặng 

chúng ta? Ngược lại, từ chối Món Quà Giê-su tức là thỏa hiệp với hận thù, 

dối trá, sự chết… Có khi nào bạn từ chối món quà Người Con Một này 

không? 

Sống Lời Chúa: Món Quà Giê-su được treo trên thập giá: mời bạn đón 

nhận những thập giá được gửi đến trong cuộc đời bạn. Món Quà là Giê-su 

hoá thân trong bí tích Thánh Thể, mời bạn siêng năng rước Thánh Thể để 

trở nên một thân mình với Ngài. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho lòng chúng con thật mềm để dễ 

dàng đón nhận niềm tin vào Con Thiên Chúa. 
  

  

   

 ĐTC Phanxicô dành một xe cứu thương để chăm sóc cho người vô 

gia cư ở Rome. 

Vào sáng Chủ nhật ngày lễ Hiện Xuống, ĐTC Phanxicô đã làm phép một xe 

cứu thương của Vatican được dành riêng để phục vụ người nghèo ở Rome. 

Theo một tuyên cáo của Văn phòng Báo chí Tòa thánh cho hay thì xe cứu 

thương thuộc về về Vương quốc Vatican và có biển số SCV (Vatican). Xe 



sẽ được xử dụng, dành riêng để hỗ trợ những người nghèo nhất, những 

người gần như không được tổ chức nào ngó ngàng tới. 

Tuyên cáo có nhắc lại nỗi thống khổ của bà Modesta Valenti, một phụ nữ 

lớn tuổi vô gia cư, sống ở thành phố Rome, mà thành phố đã dùng tên bà mà 

đặt cho một con phố. Vào ngày 31 tháng 1 năm 1983, sau một đêm dài lạnh 

lẽo, bà ngủ ở ngoài ga tàu Termini, bà bị cảm lạnh. Một số người qua đường 

đã gọi xe cứu thương, nhưng bị từ chối giúp đỡ; vì bà hôi hám thiếu vệ 

sinh... Sau cả 4 tiếng dài, một số bệnh viện cũng từ chối giúp bà. Bà 

Modesta bị bỏ rơi nằm trên đất, bị đau lạnh và bà đã chết trước khi xe cứu 

thương cuối cùng đến. 

Các công cuộc cứu giúp người nghèo của Vatican bao gồm một phòng khám 

bệnh di động, để chăm sóc người nghèo ở các khu dân cư nghèo ở Rome, 

cũng như Phòng khám bệnh Lòng thương xót, được thiết lập tại Quảng 

trường Colonnade, gần Quảng trường Thánh Phêrô, nơi cung cấp dịch vụ 

chăm sóc cứu trợ cho người vô gia cư trong khu vực. 

 ĐTC Phanxicô: Tổ phụ Ápraham dạy chúng ta nói chuyện với 

Chúa như con nói với cha 

Thứ Tư 03/06, trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến, ĐTC Phanxicô tiếp tục 

đề tài giáo lý về cầu nguyện và ngài giải thích về cách cầu nguyện của ông 

Ápraham: đó là cuộc đối thoại với Chúa, không loại trừ các cuộc thảo luận, 

nhưng được đánh dấu bằng sự tin tưởng và sẵn sàng thực hiện lời Chúa. 

Một giọng nói có vẻ không hợp lý đột ngột vang lên nơi tổ phụ Ápraham 

thúc đẩy ông rời bỏ quê hương, nguồn cội của gia đình, để đi đến một tương 

lai mới mẻ. Lời mời gọi kèm theo một lời hứa mà ông chỉ cần tin cậy.  

Ông tin tưởng vào lời của Chúa và ông đã lên đường. Sự khởi hành của ông 

đã tạo nên một cách hiểu mới về mối quan hệ với Thiên Chúa; chính vì lý 

do này mà tổ phụ Ápraham hiện diện trong các truyền thống linh đạo vĩ đại 

của Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo như một người hoàn hảo của Thiên 

Chúa, có khả năng phục tùng Chúa ngay cả khi ý muốn của Chúa thật khó 

khăn, nếu không muốn nói là không thể hiểu được. Do đó, Ápraham là con 

người của Lời Chúa. Khi Thiên Chúa nói, con người trở thành người đón 

nhận Lời Chúa và cuộc sống của họ là nơi mà Lời Chúa muốn nhập thể.  

Đọc sách Sáng thế, chúng ta khám phá cách ông Ápraham sống kinh nguyện 

trong sự trung thành liên tục với Lời Chúa, Lời xuất hiện theo định kỳ dọc 

theo hành trình của ông. Ông Ápraham, bằng cuộc sống và gương mẫu, dạy 

chúng ta cuộc hành trình mà qua đó đức tin làm nên lịch sử. Thiên Chúa 

không chỉ được thấy trong các hiện tượng vũ trụ, giống như một vị thần xa 

xôi nhưng là Thiên Chúa của lịch sử cá nhân tôi, người bạn đồng hành trong 

những cuộc phiêu lưu của tôi. 



Kinh nguyện của Ápraham được thể hiện trên hết bằng hành động: con 

người thinh lặng, ở mỗi giai đoạn, ông xây dựng một bàn thờ cho Chúa" 

(GLHTCG 2570) để nhắc nhớ Thiên Chúa đã đi qua đó. Một Thiên Chúa 

gây ngạc nhiên, khi Người đến thăm ông trong hình hài của ba vị khách mà 

ông và bà Sarah tiếp đón nồng nhiệt, và các ngài đã thông báo cho họ biết 

về sự ra đời của con trai Isaác (x. St 18, 1-15). Họ tin tưởng vào Thiên 

Chúa. Và bà Sa-ra, vợ ông, đã mang thai. Do đó, ông trở nên quen thuộc với 

Thiên Chúa, có thể tranh luận với Người, nhưng luôn trung thành, thậm chí 

cho đến bị thử thách hết mức, khi Thiên Chúa yêu cầu ông tế lễ hy sinh con 

trai của mình là Isaác, đứa con của tuổi già, con duy nhất, con thừa tự. Ở 

đây, ông Ápraham sống đức tin như một bi kịch, như cuộc hành trình giữa 

đêm đen, dưới bầu trời lần này không có sao. Và nhiều lần nó cũng xảy đến 

với chúng ta như thế, đi trong đêm tối, nhưng với đức tin. Chính Thiên Chúa 

sẽ ngăn bàn tay của ông Ápraham khi ông đã sẵn sàng để sát tế con mình, vì 

Người đã thấy sự sẵn lòng thực sự của ông (x. St 22, 1-19). 

Chúng ta hãy học theo ông Ápraham, học cầu nguyện bằng đức tin: lắng 

nghe Chúa, bước đi, đối thoại. Chúng ta đừng sợ tranh luận với Thiên Chúa, 

ngay cả nói một điều có vẻ như lạc đạo chẳng hạn như: “Cha biết không, 

điều này xảy ra với con và con nổi giận với Chúa” – “Nhưng con có dám 

giận Chúa sao?” – “Dạ có, con nổi giận!” Nhưng đây là một hình thức cầu 

nguyện bởi vì chỉ có con cái mới có thể nổi giận với cha mình và sau đó gặp 

lại ông. Chúng ta hãy học ông Ápraham, trò chuyện và tranh luận, với đức 

tin, nhưng luôn sẵn sàng đón nhận lời Chúa và đưa nó vào thực hành.  

 
    

 Làm thảm hoa. 

Theo truyền thống của Giáo xứ, nhân ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa, 

Giáo xứ sẽ làm thảm hoa. Anh chị em nào muốn đóng góp xin gặp sơ Điểm 

hoặc có mặt sau lễ chiều thứ bảy 13.6.2020 để làm thảm hoa.  

 Không có thánh lễ tối lúc 19g30 thứ bảy 13.06.2020. 

Tối thứ bảy, Giáo xứ sẽ làm thảm hoa nhân ngày lễ Mình và Máu Thánh 

Chúa Kitô, nên giáo xứ sẽ không có thánh lễ lúc 19g30.  
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